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Zomerbridge 2023 start al op 13 juli 
 

In de ledenvergadering van 18 april lieten de aanwezige leden weten dat er prijs op wordt gesteld 

als het zomerbridgen door ons wederom wordt georganiseerd. 

Helaas is de foyer in Ons Koningsoord in de zomervakantie ’s avonds gesloten. Vorig jaar konden 

we daar bij uitzondering op de donderdagavond nog terecht, maar dit jaar kan dat écht niet meer. 

Andere clubs willen dan ook wel ’s avonds hun sport uitoefenen in de foyer. 
 

Zoektocht 

Het bestuur en de TC zijn op zoek gegaan naar een andere speelgelegenheid in Berkel-Enschot. We 

hebben veel horecagelegenheden en sportkantines bezocht. Geen enkele daarvan bleek plaats voor 

ons te hebben wegens personeelsgebrek, geplande feesten en de te lage omzet. Bridgers zouden niet 

genoeg drinken… 

De Druiventros vraagt €100 per avond en dan nóg hebben ze ons liever niet. Ja, wél de vaste clubs. 

Op zoek gaan naar een speelgelegenheid buiten Berkel-Enschot hebben we overwogen, maar niet 

iedereen kan ’s avonds een eind rijden. 
 

Het wordt de middag 

Toen bleek dat de foyer op de donderdagmiddag nog vrij was in de door ons gewenste periode, zijn 

we de voors en tegens gaan afwegen die verschuiving naar de middag zouden kunnen hebben. 

Daarbij speelde het feit dat veel van onze leden in en om Ons Koningsoord wonen, een belangrijke rol. 

Het veel gehoorde “Bij mooi weer ga ik ’s middags niet binnen zitten” speelt uiteraard ook een rol. 

Echter als wekelijks het zeven dagen mooi weer is, dan wil je misschien 1x per week ook wel even 

binnen uithijgen.  
 

Van zes naar acht keer 

Om praktische redenen en om onze leden (en anderen) zo veel mogelijk bij ons te kunnen laten 

bridgen, gaan we acht in plaats van zes middagen zomerbridge organiseren:  

13 juli, 20 juli, 27 juli, 3 augustus, 10 augustus, 17 augustus, 24 augustus, 31 augustus. 

Het bridgen begint om 13.30 uur. De uitslag zal rond 17.00 uur worden voorgelezen. 
 

Inloop 

De kosten zijn €2,50 per persoon, contant te voldoen bij binnenkomst. Ook niet-leden zijn van harte 

welkom.   

Heb je geen bridgepartner? Bel dan een dag van tevoren naar Kees van de Ven (06-50950472). 

Dan zoeken we iemand die met je kan bridgen. 

Op de donderdagen hoef je je niet van tevoren aan te melden. Wél fijn als je 10 minuten of meer 

voor aanvang binnenloopt. 
 

Prijsjes 

Na afloop vindt er een loting plaats voor de prijzen: de spelers van twee paren krijgen iets leuks of 

lekkers mee naar huis. De obligate flessen wijn hebben we verlaten. 
 

We zien jullie graag meedoen op onze zomermiddagen. Tot dan! 
 

Bestuur BCBE 

*** 
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Lid-blijf-formulieren 

 

Wij, Ruud, Lucia, Bertus en ik, zijn heel erg blij dat het 

formulier dat na de Algemene Ledenvergadering naar jullie 

is gestuurd, zo massaal is ingevuld. Ook leden die van 

tevoren aangaven digibeet te zijn, hebben hun computervrees 

overwonnen en perfect ingevuld. Dat ik dan een mailtje krijg 

met de vraag of het goed is doorgekomen, kan ik me goed 

voorstellen en vind ik ook prima om te beantwoorden. 

Allemaal heel hartelijk dank. 

 

Van een handjevol leden hebben we nog geen reactie ontvangen en die ga ik de komende weken wel 

even bellen om er zeker van te zijn dat ook die leden op de competitielijst komen voordat het 

nieuwe seizoen van start gaat. Deze aanvulling zal zeker ook in goede aarde vallen bij de leden van 

de technische commissie want ook die hebben graag complete spelerslijsten op de dinsdag en 

donderdagavonden. 

 

Als er leden zijn, die graag op de dinsdagmiddag en/of maandagavond bij BC Edelweiss zouden 

willen bridgen, wil ik hierbij ook die leden verzoeken om dit aan mij door te geven (via de mail 

cobivrdj@gmail.com of telefonisch 06-25073797). Ook daarvoor alvast mijn dank. 

 

Tot ziens bij het zomerbridgen of tot ziens in het nieuwe seizoen. 

 

Cobi 

*** 

 

 

 

 

 

 

Tja, wat zal ik zeggen ….? 
 

Eigenlijk zou ik mijn mond moeten houden, maar ik kan het na al die jaren van betrokkenheid toch 

niet laten. 

Doordat we een drietal jaren elders verbleven – onze Stiphoutperiode – misten wij (node!) deels de 

ins en outs van BC Berkel-Enschot. Overigens waren wij niet de enigen: door corona werd er 

aanvankelijk niet meer gebridged totdat er iemand op het lumineuze idee kwam om het stepbridge 

te promoten, dus tóch bridgen! 

Persoonlijk zat ik echter zo ingebakken in BCBE dat mij de puf ontbrak om a. me te gaan bemoeien 

met een Stiphoutse bridgeclub. Bemoeien, ja, want ik ben teveel clubdier om alleen maar te 

consumeren en b. voor mij géén stepbridge, ik wil de kaarten in mijn handen hebben en niet op de pc. 

Dus: bridge was voor ondergetekende einde verhaal. 

Door omstandigheden ben ik echter lid gebleven en uiteraard blijf je dan ook geïnteresseerd in het 

wel en wee. Daarbij komt dat – nu we weer in de buurt zitten – mijn steun en toeverlaat het bridgen 

niet kan laten. Partners gezocht én gevonden, dus beste mensen, maak de borst maar nat! Gevolg is 

wel dat ik, ook al bridge ik zelf niet meer toch geregeld geconfronteerd word met de club. En ja, die 

betrokkenheid waar ik het over had is er nog steeds. Ik volg de ontwikkelingen binnen de club en 

vraag me wel eens af waar die levendigheid, die schwung van enkele jaren geleden gebleven is.  

Ik herinner me bridge-wandel- en -fietstochten, bridgeweekends (Arcen, Epen ….... weet u nog? 

Geweldig!) DUWdagen (dat boerengolf was geweldig, ik heb de foto’s nog, schitterend. Ook een 

beetje pijnlijk: een aantal deelnemers is helaas niet meer). Er was ook standaard zomerbridge op 

uiteenlopende plaatsen: Riddershoeve, Robben, Mie Pieters ….. fantastisch! 
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En nu moet ik lezen dat het bij de gratie Gods er uiteindelijk toch van gekomen is. Zomerbridge, 

’s middags, in Koningsoord. Het bestuur heeft er moeite genoeg voor moeten doen, maar toch: wáár 

is dat enthousiasme van een paar jaar geleden gebleven? Ik ben er van overtuigd dat er beslist leden 

zijn die iets willen organiseren, die in ieder geval mee willen denken om die schwung weer in de 

club terug te krijgen. Laten zij zich roeren! Een kaartclub is zoveel meer dan enkel een káártclub! 

 

Onlangs kwam een lid onze nieuwe woonstee keuren en begroette mij bij 

binnenkomst met de woorden “Zo, ouwe brombeer” en hij heeft gelijk: ik 

ben een brombeer, maar niet alleen dát….. Het gaat me aan het hart dat 

BCBE wat aan het verstoffen is. Grappig, ik heb er ooit een pagina aan 

gewijd in verband met het initiatief van enkelen om het viertallenbridge te 

promoten: BCBE en het grote verstoffen. “Verstoffen”, geen Nederlands, ik 

heb het ook niet geleend van Marten Toonder, zélf verzonnen en ik vind het een 

woord dat perfect weergeeft wat ik bedoel. 

 

dirruk 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


